
16.07.1934  - 28.06.2025

Voorgoed uit ons midden, maar nooit uit ons hart.

Je sliep zo stil vannacht, de zon kon het niet weten
dat jij zo vreedzaam en zo zacht de ochtend zou vergeten.

Alle goede herinneringen blijven, maar er komen geen nieuwe bij...
 

Ida Holemans

weduwe van Willy Stroobandt

mama van Linda en Jan, Diana en Luce,

bomma van Evert en Stefanie, Peter en Elise, Vincent en Charlotte,   
Eric en Eeva, Erwin, Koen en Mariana, Tom†, 

haar kleinkinderen

en van Georges, Julian, Felix, Emma, Elly, Kas, Mare en Manu, 

haar achterkleinkinderen

Rouwcentrum LOOTS b.v. - 2100 Deurne



Correspondentieadres: Jan en Linda Van Bogaert - Stroobandt
 Luitenant Van Eepoelstraat 18
 9120 Beveren-Waas

 Diana Stroobandt
 Clara Snellingsstraat 156
 2100 Antwerpen-Deurne

Met oprechte dank aan het voltallige team van Residentie Ruggeveld 
voor de goede, liefdevolle zorgen.

Moeder rafelt langzaam uit,
verliest draad na draad

uit haar geheugen.

En wij proberen
alles nog wat bij te houden,
tot een klosje op te winden

wat zij verliest.

Af en toe laten we het haar
nog eens zien,

haar bolletje verloren wol,
alle kleuren dooreen.

En soms, zo heel af en toe,
herkent ze het en breit ze er

dan plots nog een sjaaltje van.

Geert De Kockere, uit “Uitrafelen”.


